Dune 2: wie is de ware Messias?

Sinds de tijd dat ik in de ICT werkte, heb ik met een paar collega’s soms een bios-avondje. Ook laatst
weer: Dune: part 2. Dune lijkt [EEESS A ALY ‘y' 7~

een mix van Star Trek en de gt
Matrix. Gebaseerd op een
boekenserie vanaf 1965, door
Science Fiction-auteur Frank
Herbert. Die snijdt en passant
ook diepere issues aan. Dat
blijkt onder andere uit de titel
van het tweede deel, Dune
Messiah.

Dune is een bewoonde
woestijnplaneet. Is de held,
Paul Atreides, nu de messias die de deze planeet gaat verlossen van buiten-Dune-se machten, die
daar kostbare grondstoffen delven? Hij herleeft in elk geval na het drinken van een dodelijk gif.

Opvallend is dat ‘messias Paul’ met veel jihad-achtig geweld zijn doelen bereikt. Hulp krijgt hij van
een hem welgezinde ‘woestijndochter’. Dat leidt tot een langdurige relatie. Toch lijkt hij vervolgens
haar te kunnen verruilen voor een politiek veel interessantere dochter van de boven-Dune-se keizer.

Hoezo is dit opvallend? Hoeveel leiders, ook religieuze leiders, gebruiken geen geweld? En zichzelf
staan ze relationeel ook van alles toe. Kennen jongeren Osama bin Laden nog? Twintigplussers
kunnen in hem een rolmodel voor messias Paul herkennen. En wat te denken van de agressieve
uitingen en relationele variaties van een Kanye West of een Donald Trump? Ook zonder interstellair
wapentuig krijgen ze miljoenen volgers in de ban...

Waarom valt mij de werkstijl van dit
soort ‘messiassen’ dan op? Vanwege
het contrast tussen hun stijl en die van
Jezus. Een contrast, scherp als IMAX-
projecties. Een contrast dat extra
opvalt in een 40-dagentijd, de tijd op
weg naar Goede Vrijdag.

Wie Jezus serieus nam, wist dat Hij zijn
arrestatieteam kén overweldigen met
zijn ‘interstellaire’ troepen. Wat Hij
niet deed. Sterker, Hij was al lang
tevoren bewust zelf op weg gegaan
naar Jeruzalem. Niet om daar de
macht te grijpen. Nee, Hij wist dat Hij daar gedood zou worden. (Bron: Lukas 9, vers 22 en 51.)

Golgotha (Edvard Much, 1900)

En ja: Hij sterft als een gekruisigde rebel of slaaf. Pas vanaf de zondag na die Gruwelijke Vrijdag zal
blijken dat dit lijden en dood een weg was naar overwinning op leed en kwaad, op alles wat mensen
en machten kunnen veroorzaken aan ellende. Maar dat vieren christenen pas op Pasen. Eerst dit:
Jezus won niet met geweld of wapens, maar door geweld te ondergaan. Dat is opvallend. Wonderlijk.
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